DEĞİL! . 


Türkiye için için kaynı - yor. Yurt içindeki ve dışın- daki gerici güçler elele ver miş, atılan her ileri adımı engellemeye çalışıyorlar. 


Ecevit hükümeti. bu'tehli— işçi sınıfının olmadan duramaz. Ancak, bu destek de işçi sımfının kazandığı demokratik hakların genişliği ile yakın dan bağlantılıdır. Faşizm tehlikesine karşı en güçlü silah işçi sınıfının açık örgütlenme haklarını kazanmış olmasıdır. 


Bugün işçi sınıfımıza 71 
Mayıs'ı İşçi Bayramı olarak kutlama ha tanınmıyor. Fa kat yurdumuzda ilerici sendi kalar 1 Mayıs'ı kutlama ha - zırlıklarina hız verdiler. 
Bahar bayramı diyerek anlamı unutturulmak istenen bu günü Türkiye işçi sınıfı da bütün dünya işçileriyle birlikte İşçi Bayramı olarak kutlayacak. 50 yıldır yaşayan geleneği bütün gücüyle sürdürecek. 


Ecevit hükümeti işçi sını fımızın bu demokratik hakkı- nı muhakkak tanımalı. Mayıs'ı İşçi Bayramı olarak ilan etmelidir. Böyle bir ha reket onun işçi sınıfı ile dayanışmasını güçlendireċek-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İİ DÜNYA İŞÇİLERİNİN 


BAHAR BAYRAMI 


BİRLİK, DAYANIŞMA 


VE MÜCADELE GÜNÜ 
BÜYÜK YÜRÜYÜŞE BİZ DE KATILIYORUZ 


1 MAYIS NEDİR 


1 Mayıs, bütün dünyada iş 
çilerin güçlerini ve dayanış malarını gösterdikleri tarihi bir gün olarak bilinip kutlanmaktadır. Her yıl 1 Ma yı.s'ta bütün ülkelerin işçileri, kardeşliklerini, dayanışmalarını, sömürüye ve hak sızlığa karşı olan ortak mücadelelerini dünya aleme duyururlar. 


1884 yılında Amerikalı iş 
çiler Şikago'da bir kongre yaptılar ve çeşitli haklarını almak için mücadeleye karar verdiler. İlk mücadeleye geç me tarihini 1886'nın -1 Mayısı olarak saptadılar. O gün Ame rikada”50UO yerde grev yapıl dı. Patronlar bu büyük direnişlere kanlı bir şekilde mü 


1889'da Paris'te toplanan Uluslararası İşçi Birliğinin toplantısında 1 Mayıs "Dünya İşçilerinin Birlik, Dayanışma've Mücadele Günü" ilan e=- dildi. 

Türkiye'de ise-'patron sınıfı 1 Mayıs'ı bize Bahar Bayramı. olarak tanıtma hevesindedir. İşçi sınıfına bayramını kutlama fırsatı bile vermemek içindidinmektedir. 
Halbuki 1 Mayıs ülkemizde bu güne kadar hiç İşçi Bayramı olarak kutlanmamış değildir. 


SENDİKALAR 
ÇAĞIRIYOR 


İngiltere'de de 1 Mayıs resmi tatil günü değildir. 
Fakat İngiliz bu'gün çalışmazlar. Büyük yürüyüşler, toplantılar yaparak işçi sınıfının gücünü gösterirler. 


lar yaparak mücadele azmini bilerler. 

Dikim İşçileri Sendikası 
1 Mayıs İşçi Bayramı için 
bir çağrı yayınladı. Bu çağrıda bütün üyelerinin yürüyü şe katılmasını istiyor. Lokanta işçilerinin sendikası da üyelerini yürüyüşe katılmaya çağırdı. Türkiyeli işçi ler Komitesi de 1 Mayıs'aha zırlanıyor. Ayrıca İlericiler Birliği, 5 örgütle birlikte bir çağrı yayınlamıştır. Bu çağrıda; "Bizler de hep birlikte bu yürüyüşe katılalım. İngiltere ve diğer ülkelerin işçileriyle omuz © muza verelim. Türkülerimizi, marşlarımızı söyleyelim, ken di bayramımızı kutlayalım." 
denilmektedir. . 

Bu büyük günde biz Türkiye'li işçilerin görevi İngiliz işçi kardeşlerimizle kol kola, omuz omuza bu bayramı 


“< -28.Nisan 
Ulusal Egemenlik Bayramı 


Ülkemizin her kentinde ve ayrıca yurtdığında 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Bizler de Londra'- da 23 Nisan bayramını kutladık. 

Ne var ki bu egemenliğin yanında Türkiye'mize şöyle bir bakarsak yıllardan beri memleketimizi idare edenlerin halkımızın refah içinde yaşa masını sağlayamadığını görürüz. Bir sürü parti gelmiş gitmiş, bir şey değişmemiştir. Mesela yabancı devletle re borç 5 milyar lira. İkincisi, ülkemizde %45 cahil okumamış vatandaşımız var. İ- ki milyon insanımız işsizdir. 
Yurdumuzda hastane ve ilkyar dım yetersizliğinden her se- ne yeni doğan çocukların % 16'sı ölüp gitmektedir. Bunlar gözümüze ilk çarpan rakamlar, Herkesce bilinen şey 


Çİ TEMSİLGİLE 


ler. Bundan başka daha neler de var, 


Bunlar yetmez gibi bir de sırtımızı Amerika'ya dayamıgız ki sorma gitsin. Sanki bizleri Amerika'dan başka kimse kurtaramaz. Adamlar ül kemizin her tarafına kol atmış ve 101 tane üs kurmuşlar. 
Hani bizim Milli Hakimiyet Bayramımız? Bizler yabancıla rı Ülkemizden dışarı stmadık ça hür bir millet sayılmayız. 
Şimdi işbaşında bulunan Ecevit Hükümetinin de bu gerçeği görmesi lazım. Bis işçiler halkımızın Ulusal Egemen lik ve Çocuk Bayramını açık alınla kutlamak isteriz. Bunun için yurdumuz bağımsız ve demokratik olmalı, çocuklarımızın yüzü gülmeli. 


Bu yolda atılacak her adı mı destekliyeceğiz. 


HAREKETE einn 


Komitenin teklif ettiği ücret sistemi 17 Nisan'da ya pılan toplantıda oybirliği i le kabul edildi. İstekler toplantıya katılan sendikacı Artur Din'e verildi. Fakat sendikacı bugüne kadar Ali Salih'ten randevu alamadı. 
Ali Salih sadece grup başkanı Coni Van Risın ile görüşmeyi kabul ediyor. Diğer taraftan bu kişinin Ali Salih ten randevu alması uzun zaman alacaktır. Ayrıca yeni isteklerimizi (görüşüp görüşmeyeceği şüphelidir. 


Bu durumda yapılacak tek şey vardır. Bir grup işçi temsilcisi, diğerlerinin de kabulünü alarak Ali, Salih'e işçilerin isteklerini götürmelidir. Aslinda bu yol İngiltere'de bütün işyerlerinde uygulanan yoldur. Bizlerin sendikalaşması daha yeni olduğu için bu yola bugüne kadar gitmedik. Fakat artık sendikalaşmamız güçlüdür. İş çi temsilcileri bu işin idaresini ele almalıdır. 


Bu hafta içinde sendikacı nın yapacağı İşçi temsilcile ri toplantısına bütün temsil ciler katılmalı ve Ali Salih'e isteklerimizi iletmek 


üzere 4 kişilik bir komiteyi 


derhal seçmelidirler. 
Ali Salih'in baskılara de 


vam sitmeci arkadaslarım 


TÜRKİYELİ İŞÇİLER KOMİTESİ SEKRETERİ HASAN ÇAPÇI 


ların yeniden işe alınmaması derhal harekete geçmemizi ge rektiriyor. 


Bütün işyerlerinde arkadaşlarımız durumdan şikayetçidir. Daha çok saat, daha çok ücret ve daha iyi çalışma şartları istiyorlar. Çabuk hareket etmek ve hakları mızı almak için gerekli güce ve desteğe sahibiz. Zaman kaybetmemeliyiz. 


Kısa Haberler 


© vi Salih'in süpemenecerlerinden Erol, patronla kavga ederek işten ayrıldı. 
Bunun üstüne patronun kardeşi Hasan Salih o iği de üzerine aldı. 


© mürkiyeli İşçiler Komitesi Başkanı Baki Düzgün'- ün köylüsü olan Zülfü Doğan adındaki bir öğrenci arkadaş bütün bütün belgeleri tamam olduğu halde -İngiltere'ye gi rerken geri gönderilmek istenmiştir. Tercümanın düşman ca davranışı ve yanlış tercü me yapması üzerine Baki arka daş bu şahsın tercümanlığını reddetmiştir. Bunda diretince tercüman değiştirilmiş ve sonunda öğrenci arkadaşın İn ailtere've girmesine izin ve 


İŞÇİLER KON 


1 MAYIS YAKLAŞIYOR. İŞÇİLER, EMEKÇİLER OLARAK BU GÜNÜ KUI 
- “İŞÇİLER KONUŞUYOR" BÖLÜMÜNÜ -İŞÇİ -ARKADAŞLARIMIZIN 1 MAYI 


BİZ DE KUTLAMA 


HÜSEYİN YILDIRAN: Tunce li Pülümür kazasının Hacılar köyündenim. Türkiye'de 1 Mayıs Bahar Bayramı olarak biliniyor. Bu bizde böyle nite lendirilmiş. Aslında 1 Mayıs bütün dünyada işçilerin günü dür. Türkiye'de 1 Mayısı işçi bayramı olarak kuklamamı— za müsaade etmiyorlar. İngil tere'de de işçiler 1 Mayıslarda hakları için yürürler. 


Bizim de bunu böyle kabul et 


memiz lazım. Aslında “Türkiye'de ilericiler 1 Mayıs'ın işçi bayramı olduğunu biliyorlar. Ama toplumun bir kıs mı bu gerçeği bilmiyor. İşçi, emekçi burada da patronlara karşı mücadele veriyor. 
Mesela biz bir grev yaptık, bu grevde İngiliz işçileri- 


nin bize ne kadar yardım ettiklerini hep biliyoruz. Zen ginler grevi kırmaya çalıştı, İşçiler dayanışma yaptı. 
İşçiler zaten hep dayanışma içindedir. 1 Mayıs işçilerin dayanışma günüdür. 


İŞGİNİN SESİ: Sizce Türki ye'de 1 Mayıs'a neden bahar bayramı diyorlar? 1 Mayıs ni ye resmen işçi bayramı olarak kutlanmıyor. 

ALİ KAYGUSUZ: Bütün düny da işçilerin, sınıfların gör gü, görüş sahası vardır. Dün yada işçiler hep 1 Mayıs'ta patronlardan hak istediklerinden patronlar 1 Mayıs'ın işçi bayramı olduğunu inkar ediyorlar. Bahar bayramıdır diye yanlış söylüyorlar. 


TÜRKİYEDE 1 MAYIS'LAR 


Patronların hakim olduğu 


bazı ülkelerde, bu arada Tür 


kiye'de de işçilerin 1 Mayısı kutlaması yasaklarmıştır. 
Buna rağmen Türkiye işçi sınıfı 1 Mayıs'ı 50 yıldır kutlamıştır. Patronların en şiddetli baskıları dahi işçi lerin kendi bayramlarını kut lamasını engelleyememiştir. 


1921 yılında İstanbul padişahla işbirliği yapan yabancıların elindeydi. Her ta rafta İngiliz, Fransız, Yunan askerleri dolaşmaktaydı. 
Bu şartlar altında 71 Mayıs tarihi geldi. Şehrin her tarafından gelen işçiler Saraçhane başında toplandılar. 'Hürriyet-i Ebediye tepe sine kadar yürüdüler. Taşıdıkları afişlerde " Yaşasın 
1 Mayıs."," Bağımsızlık İsti 
yoruz " diyorlardı. Hürriyeti Ebediye tepesinde Sadrettin Celal adlı işçi sınıfı lideri bir konuşma yaptı. 

Yıl 1922. Fransız donanma sı Mersine geliyor, topları- nı şehre çevirerek teslim olunmasını istiyordu. O sıra-An 1 Mavra vakrlammıstı. İnci 


gırıyordu. Başta liman işçilerinin katıldığı büyük bir direniş başlıyordu. Fransız- lar çekip gitmek zorunda bırakıldılar. 


1923 yılı 1 Mayısında İstanbulda işçiler greve gitti. 
Aynı yıl İngiliz'lere ait İz mir-Aydın demiryolunda çalı- 

an işçiler greve gittiler. 
İşçiler 1 Mayısın İşçi Bayra mı olarak tanınmasını ve İngiliz şirketine el konulması nı istediler. 

1924 yılı 1 Mayıs'ı da bü 
yük gösterilerle kutlandı.An kara'da işçiler iş elbisele riyle yürüyüşe katıldılar. 
Sendika hakkı, grev hakkı, 8 
saatlik iş günü istediler.Ay nı gece bir işçi eğlencesi de düzenlendi. 

Dünya alemin İşçi Bayramı olarak bildiği 1 Mayıs'ı Bahar bayramı ilan ettiler. Ama işçilerin kendi bayramlarını kutlamasına engel olama dılar. İşçi sınıfımız yurt i çinde ve yurt dışında küçüklü büyüklü toplantılar yapa- 
'rak 50 yıldır elinden geldi- 


1 MAYIS 
işçi 
BAYRAMI 


ACAĞIZ 


İŞÇİNİN SESİ: Sizce Türki ye'de Ecevit hükümeti 1 Mayıs konusunda ne yapmalıdır? 
Bu konuda ilerici bir tavır alması gerekmez mi? 


ZEKERİYA KARATAY: Gümüşha ne Kelkit Kazasının Gürpınar köyündenim. Bütün insanların bayramı olduğu gibi neden ig gil rin bayramı olmüyor? İşçilerin de bayramı. olması icap eğer. Onun için Türkiye' yeni hükümetin 1 Mayıs'ı işçi bayramı olarak ilan etmesi gerekir. 


İŞÇİNİN SESİ: Bildiğiniz gibi 1 Mayıs'ta, dünyanın her yerinde olduğu gibi, İngiltere işçi sınıfı yürüyüşler, gösteriler yapacak. Tür kiyeli işçilerin bu güne katılması konusunda ne dersiniz? 


ALİ KAYGUSUZ: 1 Mayıs yürüyüşüne bulunduğumuz Londra da işçi prensiplerine uyarak tan katılmamız icap eder. İs teriz ki bizim memlekette de patronların elindeki işçiler sıyrılsınlar, kurtulsunlar ve kendi bayramımızı ime sınlâr. 


HÜSEYİN YILDIRAN: 1 Mayıs'ı Türkiye'de de duyurmak lazım. Burada çalışan Türkiyeli işçiler olarak işçi bay ramına katılıyoruz. Türkiye" de de işçilere bu gibi hakla 
rın tanınması gerekiyor. 1 
Mayıs'ın Türkiye'de de bundan böyle işçi bayramı .olarak kutlanmasını isteriz. 


ZEKERİYA KARATAY: Hep beraber 1 Mayıs'a davulumuzla, zurnamızla, bütün gücümüzle katılalım. 


ALİ KAYGUSUZ: Türkiye'de de hükümetin ve bütün işçile rin bu bayrama iştiraklarını arzu ederiz. 


İŞÇİNİN SESİ: Sağolun ` dostlar. Ülkemizde de 1 Mayıs'ın işçi bayramı olarak resmen kutlanacağı günler ge lecek ve Türkiye işçi sınıfı emekçileri 1 Mayıs'ı meydanlarda işçi türküleri, marşla 


İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği (İTİB) geçtiği- 


miz hafta aşağıdaki duyuruyu yayınladı: 


İngiltere'de çalışan işçi arkadaşların büyük çoğunlu nun dil bilmezlikten gelen birçok sorunu vardır. 

giltere Türkiyeli İleri ciler Birliği bu konuda dil bilmeyen işçi arkadaşlara 


yardım etmeyi bir görev sayı 


yor. Bu yardımları da hiçbir karşılık istemeden parasız olarak yapıyor. Doktor, hastane, Hom Ofis vs. gibi işlerde yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar her gün İTİB loka line uğrayabilirler. 


Ayrıca wimpy'lerde çalışan arkadaşlara.da Pazar ve Çarşamba günleri saat 6.30'- dan sonra wimpy bürosundaki görevli İris üyeleri yardımcı olacaklardır. 


İTİB — İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği 


İRFAN NADİR 
NEDEN 
GOCUNUYOR 


İTKB'nin üç üyesi 23 Nisan Balo biletlerini çeşitli fabrikalarda çalışan Türk ig çilerine ulaştırabilmek için dolaşırlarken İrfan Nadir'in de fabrikasına gitmişler. 
Gitmişler ama, o fabrikaya girebilmek, turist olarak in giltere'ye girmekten çok daha zor iş. Önce sorgu sual, sonra biletlerin muayeneden geçirilmesi yapılmış. Sonra da kapının dışında durma "izni" verilmiş kendilerine. 
Sebebi açık, bir etekliğe, pantolona 14-15 peni verilir se o fabrikadaki işçilerin dışarıyla temas kurmalarının önlenmesi gerekir. Yani, yarası olan gocunur. İşte o fabrikada da yara bu. Kendi ödedikleri ücretlerin azlığından kendileri korkuyorlar Fabrikayı bu nedenle bir hapishaneye çevirmişler. Ayrıca, Kensa gibi (zâten akraba dırlar) İrfan Nadir de Londra Hastanesinden ucuza kiraladığı külüstür evleri işçilere kiralamakla büyük hayır yapıyor gibi görünmek istiyor. Aslında bu hayır değil. 
Bir kere kaz gelen yerden ta vuk esirgenmez. Ayrıca da bu evler de böyle "hayırseverle re" ikinci bir kör kapısı a= 


PARİS... A.Gündoğdu bildiriyor 


EGEVİT SENDİKALAŞIN DEDİ 


Geçtiğimiz hafta'Paris'e gelen Başbakan Ecevit Fransa Türkiyeli İşçiler Birliği Başkanı, Ali Gündoğdu ile bir 


* görüşme yaptı. 


Grev Zaferle Bitti 


Geçtiğimiz, hafta içinde Paris yakınlarında Montigny semtinde çalışan 200 inşaat işçisi greve gitti. Araların da 35 Kadar Türkiyeli arkada şumızın bulunduğu grevci iş» çiler daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları is 


tediler. Grev, işverenin X15' 


ücret artışı isteğini reddet mesi üzerine başladı. Fransiz, Tirk ve diğer yabancı 

işçiler birliklerini sonuna kadar korudular. Büyük bir dayanışma örneği verdiler, 

hangi milletten olursa olsun işçilerin birbirleriyle kardeş ve çıkarlarının bir oldu gunu gösterdiler. 


Bu direniş karşısında iş- 


veren ücretlerde %1? oranın- 
da artışı ve işçi başına 500 
Frank (40 paund) prim vermeyi kabul etmek zorunda kal- dı. 


Bu grevin başarısı bizle- re işçi dayanışması ve birli ginin ne güçlü bir silah olduğunu bir kere daha göster- di. 


Bu görüşmede Fransa'daki sorunlarımızı, ve dileklerimizi Ecevit'e ilettik. Başbakan bizi ilgiyle dinledi. Fransa'da karşımıza çıkan problemleri en iyi şekilde çözebilmek için birlik olmamızı ve sendikalara girmemizi söyledi. Bu yolda İşçi Birliği olarak yaptığımız çalışmaları, amacımızın Fran sa'daki Türkiyeli işçileri birleştirmek ve sendikalar i çinde örgütlenmelerine des tek olmak olduğunu anlattık 


Bu görüşme örgütümüz için. 
çok yararlı oldu. İsteğimiz, Ecevit'e ilettiğimiz sorunlarla hükümet olarak daha ya kından ilgilenilmesi ve gurbette çalışan bizlerin dertlerinin bir parça azaltılma- sı. 


AL GÖZÜM SEYREYLE DÜNYAYI 


Sarhoş Öfkeliler 


Türkiye'nin tekrar afyon ekimine başlaması Amerika'yı öfkelendirdi. Kimsenin hakkı yoktur Amerikan toplumunu uyur- gezer sarhoş yapmaya diyorlar. Bunda kızacak ne var. 
20 yıldır zengin yapıyoruz, 
biraz da sarhoş yapalım. 


Boğazdan Geçenler 


Boğaz deyince boğaz köprü sünü hatırladım. Türkiye'nin kalkınmasına yardımcı olacak mış. Atalarımız boşuna dememiş can boğazdan gelir diye. 
Zaten Demirel, Erim, Melen ve Talu hükünetleri de bunu ispatlamak için arttırdılar hayat pahallılığını. Kimin hangi boğazından neler geçti ği de malum. 

Haydi hayırlısı geçip gel dik kalkınıyoruz. 


Kadınlar Birliği 23 Nisan Balosu Yaptı 


ALKIŞLANACAK BİR BAŞARI 


İngiltere Türkiyeli Kadın lar Birliği'nin düzenlediği 
23 Nisan Çocuk Balosu çok ba 
şarılı oldu. 

İngiltere'deki #şçilerimizin çocukları için düzenle nen bu baloya 300'ün üstünde davetli katıldı. Baloda çocuklarla beraber büyükler de eğlendi. Çocuklar şiirler okudular, şarkılar söylediler Hediyeler verildi, piyango çekildi. 


Çocuk Balosu olmakla beraber toplantı, bütün ailele rin birbirleriyle kaynaşmala rına ve aralarındaki dostlugun güçlenmesine de bir fırsat oldu. 


BİR 


MEKTUP 


Halk türkülerimizin söylendiği, halk oyunlarımızın oynandığı Balo çok imi bir hava içinde geçti ve büyük takdir gördü. 


Kuruluşundan bu yana büyük hir hızlâ gelişen ve yap tığı çalışmalarla büyük ilgi toplayan İngiltere Türkiyeli Kadınlar Birliği böylece ba- 


şarısına yeni bir başarı kat 


tı. İTKB'nin yeni üyeler kazandığı Balodan herkes memnun ve neşeli ayrıldı. İngil tere'deki emekçi çocukları da ilk kez 23 Nisan'da doya doya eğlendiler. ; 


VAR 


GERÇEK SUÇLU KİM 


HASAN YILMAZ 


Şu günlerde memleketimiz de günün meselesi.olan genel af Türkiye Büyük Millet Meclisinde, kahvelerde, iş yerlerinde, yurt içinde ve yurt dışında herkesin konuşup tar tıştığı bir konudur. Bu konu ile ilgili olarak İngiltere" de bulunan Türk işçileri ve Tirk öğrencilerinin 17 Mart 1974'de birlikte düzenledikleri genel af toplantısında bende bir Türk işçisi olarak bulundum. Toplantıyı baştan sona kadar dikkatle dinledim Bu toplantıda birçok gerçek- ler sergilendi. Bunlar neler di? Aklımıza geldiği, dilimi zin döndüğü kadar sıralıyalam. Bu toplantı haksızlıkla ra karşı çıkanların toplantı sı idi. Bu toplantı sömürüye karşı çıkanların toplantısı idi. Bu toplantı yabancılarla işbirliği yapanlara karşı çıkanların toplantısı idi. 
Bu toplantı gerçek suçluların dışarda serbest dolaşır 


ken haksız yere hürriyetleri * 


` ellerinden alınıp hapse atılan insanların af değil serbest bırakılmalarını istiyen lerin toplantısı idi. 
Kimlerdi gerçek suçlular Suçlu basta milli servetleri 


lardır. Suçlu -İiç. sömürü düze nini kurup işçilerin ve köylülerin haklarını gasbedenlerdir. Suçlu işçilerin kanu ni grevlerine karşı devlet kuvvetlerini kullananlardır. 
Suçlu 12Mart öncesi Hükümeti idi. 


Bu Hükümetin Anayasa dışı davranışlarına karşı genç lik hareketleri başladı. Ken di Anayasa dışı tutumuna kar şı çıkan gençliğe Anarşist damgasını vurdu. Gerçekte anarşist o günün hükümetidir. Çıkmaza giren ve hükiimet olma vasfını kaybeden bu hükümeti kurtarmak lazımdı, o da oldu. 


12 Mart muhtırası ile A- 


dalet Parti hükümetini kurta 


ranhlar şiddet hareketlerini daha da arttırarak birçok gencin hayatına kastetti, birçok genci hapishanelere attı ve akla gelmeyen'insanlık dışı işkenceler yaptı. 


Eğer genel af olacaksa bu affın genel olmasını, hapishanelerde haksız yere tutulanların af değil serbest bırakılmasını, gerçekde suçlu olanların tesbit edilip af edilmeksizin cezalandırıl 


İşçinin Sesi 
Dostluk Kupası 
Maçları Başladı 


İşçinin Sesi Dostluk Kupa sı Futbol Turnuvası ön hazır lıkları nihayet tamamlandı. 
Tumuvaya gösterilen büyük ilgi bizleri sevindirdi. 


8 takımın temsilcileri 20 
Nisan Cumartesi günü gazetemiz görevlileriyle birlikte toplandılar ve turnuvanın ku rallarını görüştüler. Toplan tıda kuralar çekildi ve takımlar "Kırmızı" ve "Beyaz" diye iki guruba ayrıldı. Maç günleri ve karşılaşacak tarkımlar yine kura ile secildi 


KALVIN VE ITIB TAKIMLARI BİR MAÇTAN SONRA 


TAKIMLAR 


KIRMIZI GRUP:1)Swe11 2)Nazus 3)İTİB 4)Feris 


BEYAZ GRUP: 1)Kalvin 2)Wimpy 3)Abdullah 
4)Lemontri 


İLK MAÇLAR 


SWELL ~ NAZUS 
WIMPY — LEMONTRİ 

5 Mayıs: Elimizde olmayan 
sebeplerden dolâyı bu hafta maç yapılamayacağını duyurur değişiklik yapmak zorunda kaldığımız için bütün takımlardan özür dileriz. 
12 Mayıs: İTİB — FERİS 
-KALVİN — WİMPY 


28 Nisân: 


Diğer maçlar önümüzdeki sayılarımızda ilan edilecek. 
Final maçı 16 Hazirana oynaınacak. 


BAŞSAĞLIĞI 


& Geçtiğimiz ay içinde 


Naysbric küçük wimpy'de çalı 


şan İsmail Kaygusuz arkadaşı mızın. babası Mehmet Kaygusuz vefat etmiştir. İsmail arka- 


daşa ve yakınlarına başsağlı 


gı dileriz. 


Masrafı : 6 Poni.. . 
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GREVE HAZIRIZ 


. 
Bu gece Usta'yı düşde gördüm 


Bütün sıtafı işinde gördüm Açdım dükkanı girdim içeri 


Bütün sıtafı çok güçde ; ... 
gördüm 


Patrona az gelir bir milyon. 
İşçiyi düşürdün her türlü - 

jara 
Kıbrısdanmı geldin SEN arayı 


Olmaz beyim sen patrpagup ogi 


Şefin elleri yanmış kaynar yağınan sıcak girilden 


Çek elini sendikanın elinden 


Ne istersen vereyim Biden 


Olmaz beyim sen patrongup. Ki 


İşçi deyince sanmaki köle 
Gtü niyet] 2 
iakkımı zı 


alma sakın dile bile bile 


/eme sen 


İkinci greve hazır işçiler 


Pikadilliden bir işçi 


BAZI KURALLAR 


1) Grup şampiyonlarını belir lemek üzere her grup içindeki bütün takımlar birbirleri ile birer kere Karşılaşacak. 
Bu maçlar puan usülüne göre olacak. Puanlar eşit olursa avaraja bakılacak. Grup şampiyonları finali oynayacak. 
Şampiyona İşçinin Sesi g — tesi bir kupa hediye edec 
2) Maçlar 45'er dakikalık í devre olarak oynanacak. 
3) Maçlar Pazar günleri saat 2-4 ve 4-6 arası oynatacak. 
Turnuva kurallarının tama mını ve bütün maçları gösteren fikstür gazetemiz tara - fından derhal takım kaptanla rınaverilecektir. Maçların yapılacağı saha da belli o - lur olmaz derhal bildirile - cektir. 


Bütün dileriz. 


takımlara başarılar 


i Nisan Cumartesi günü Adanalı Yaşar arkadaşımızın evi yanmıştır. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yan gın yatağın tutuşmasıyla baş lamıştır. Yardım isteyen Yaşar arkadaşımızın hanımını aynı yerde oturan bir zenci işçi kurtarmıştır. Arkadaşımıza ve ailesine geçmiş olsun deriz. 


.15 Günlük işçi 


Gazetesi 
Toplumcu 
Federasyonuna Bağlıdır) 


